
Mijn naam is André Priem … 

 
Mijn naam is André Priem. Sinds de zomer van 2016 ben ik als predikant verbonden aan de 
Westerkerk. 
Ik ben getrouwd met Marieke, zij werkt als illustrator/kunstenaar in haar eigen bedrijf 
(www.illustrada.nl). We hebben samen drie kinderen, Gerrianne, Daan en Annelie. 
 
Als puber was ik best serieus met God en geloof bezig en maakte ik bewust de keuze voor het 

geloof. Zo heb ik op jonge leeftijd al de waarde ervaren van een persoonlijke band met onze 
hemelse Vader. In die tijd groeide ook het verlangen om predikant te worden. Wat me aantrok was 
de veelzijdigheid van het ambt, het met geloofszaken én met mensen mogen werken. Een mooie 
combi. En dat is het werken in een plaatselijke gemeente nog steeds!  
Als predikant ben ik hiervoor verbonden geweest aan kerkelijke gemeenten in Dwingeloo, Epe en 
Bunschoten-Spakenburg. 

 
Muziek maken is mijn hobby, ik speel trompet en gitaar, maar het komt er niet altijd van om het 
ook te doen! Na lange tijd heb ik de  trompet weer uit het stof gehaald om samen met andere 

koperblazers uit de gemeente te spelen. Het is een begin… 
Verder zing ik graag. Een tegenstem bij de melodie van een lied komt al zingende vanzelf…. 
 
De Westerkerk is een actieve, open gemeente met een evangelische inslag, die past binnen de 

breedte van de Protestantse Kerk. Een gemeente waar we ons thuis voelen. En ik hoop dat dit voor 
anderen ook geldt. We hopen elkaar te ontmoeten! 
 
met een hartelijke groet, 
 
Ds. André Priem 
 


